
 

 
 

      

Datum: 09 april 2025 

 

Naam kind:…………………………………………………………………………………..  

 

Deze middag ging het verhaal over: de berg der verheerlijking. 

Vanmiddag hoorden we dat Jezus met Zijn discipelen op de berg is geklommen. Daar ontmoet Jezus Elia en 

Mozes. Zij praten met de Heere Jezus over het lijden en sterven dat Hem te wachten staat. Jezus, Mozes en 

Elia zien er hier zo heerlijk uit. Ze stralen helemaal met een licht dat nog heerlijker is dan het zonlicht. Jezus 

kleren veranderen in spierwitte kleren, niets op deze aarde is zo wit als we hier zien. Jezus moest een 

moeilijke weg op de aarde gaan en dat wist Hij, daarom geven Elia en Mozes Hem moed door hier met Hem 

over te praten. Maar als die weg klaar is dan zal ook Jezus terug gaan naar de hemel, naar Zijn Vader en 

voor altijd met deze heerlijkheid versierd worden. We hoorden hoe fijn het zal zijn in de hemel. Daar zal 

geen pijn , geen moeite, geen verdriet en geen zonden meer zijn. Daar is alleen maar blijdschap en vrede. 

De discipelen waren in slaap gevallen en als ze wakker worden zien ook zij Jezus en Mozes en Elia die er zo 

heerlijk uit zien. Petrus word zo blij en wil een tabernakel maken voor Jezus, Elia en Mozes. Maar dan 

verschijnt er een wolk. Elia en Mozes verdwijnen in die wolk. Er klinkt EEN stem uit de wolk en zegt: Dit is 

Mijn geliefde Zoon, hoort Hem. Als de discipelen dit horen vallen ze bang neer op de grond. Jezus raakt hen 

aan en zegt: sta op , wees maar niet bang.  De stem die ze gehoord hebben is de stem van God de Vader 

die ons allemaal zegt dat we naar de stem van Zijn Zoon moeten luisteren. God de Vader had de wereld zo 

lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon naar deze wereld heeft gestuurd om te lijden en sterven en de straf te 

dragen. Jezus had zoveel liefde dat Hij er zelfs Zijn eigen lichaam en bloed voor heeft gegeven om het weer 

goed te maken tussen de Vader en Zijn kinderen. Hierover kunnen we ieder jaar met Goede vrijdag en 

Pasen horen. Zul jij veel bidden of je de stem van Jezus mag horen in je hart?  

 

De leertekst is:  

Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft (Johannes 3:16a) 
 

Opdracht: 

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer  

(23 april) inlevert op de club,  

dan krijg je een extra spaarpunt! 
 

 


